Het kasteel «Fruithofs vinden we in de Antwerpse gemeente Boechout - halfweg tussen de
Scheldestad en Lier — aan de grens met Hove. Met de fusie van 1977 werd de gemeente
Vremde bij Boechout gevoead.

Volgens de Antwerpse geschiedschrijver bisschop Miraeus zou «Bacwaldus» de oudste schrijfwijze
zijn van Boechout en deze plaatsnaam komt voor in het zogenaamde testament van de Heilige
Willebrordus uit 726.

Het oudste dokument dat met zekerheid over Boechout handelt, dateert uit 974 en daarin luidt
de naam «Buocholt=. Door deze akte stelde keizer Otto Il de monniken van de Gentse Sini-
Baafsabdij weer in het bezit van de «villa Buocholt= met de kerk en afhankelijkheden, de tienden
die van de parochie afhingen, enz. De monniken hadden — in het midden van de [Ade eeuw
— deze bezitting moeten achterlaten, bij hun viucht voor de Noormannen.

Via «Buocholts (wat, algg,meen aangenomen, «Beukenboss zou betekenen); Bucholt; Bocholt;
Bochout en Bouchout, belanden we in 1930 bij de huidige benaming : Boechout.

Boechout vormde — samen met Hove tot in 1653 — een aparte heerlijkheid en behoorde
achtereenvolgens toe aan de Sint-Baafsabdij te Gent; de hertogen van Brabant en kardinaal de
Granvelle, heer van Kantekrooi, onder Mortsel.

De geschiedenis van het kasteeldomein «Fruithofs gaat terug tot in het begin van de 16de eeuw.
In het jaar 1500 werd Gielis van Berendonck - die het goed pachtte als landbouwuitbating —
geciteerd in het «chynsboecks (een register waarin de schuldplichtigen van de heerlijkheid van
Bouchout genoteerd staan met de «cijnzens, of de belastingen, die ze aan de heer van de plaats
dienden te betalen).

Rond 1545 werd Erasmus Schetz de nieuwe eigenaar van het Fruithof en in datzelfde jaar kocht
hij o.a. ook het kasteel van Grobbendonk en de heerlijkheden Ouwen en Smalvoort, die daarvan
afhingen.

De familie Schetz kwam oorspronkelijk uit Duitsland, waar ze de naam «Schetzenberg» droeg.
In de 15de eeuw kwamen leden van de familie zich in Maastricht vestigen en in het begin van
de lbde eeuw weken ze uit naar Antwerpen, om daar één der bijzonderste plaatsen te gaan
innemen tussen de grote handelaars in de wereldstad. Sindsdien bekleedden de Schetzen de
hoogste ambten — zowel in het leger, als in het burgerlijk en het kerkelijk bestuur in de
Nederlanden — en werden zij door de landsvorsten in de hoge adel van het land opgenomen.

Erasmus Schetz zag te Aken het levenslicht in 1481 als oudste zoon van Koenraad Schetz en
Maria Craus, gezegd Roscara. Hij werd al heel viug één der machtigste en rijkste handelaars
en bankiers van Antwerpen, toen één der grootste handelssteden van Europa,

Kond 1539 herbouwde hij in de «Metropools het zogenaamde «Huis van Akens, waar hij, in
1548, het bezoek kreeg van keizer Karel V, die er drie weken logeerde. Voor die eer schold
hij de keizer alle sommen kwijt die de vorst bij hem geleend had.

Het «Huis van Akens werd in 1498, door de vijl kinderen van Hendrik van de Werve, verkocht
aan Nicolaes van Rechterghem, «borger van Aeckens, die het die naam gaf.

Erasmus Schetz huwde, op 11 juli 1511, met Ida van Bechterghem (of Richtergheene). énige
dochter én erfgename van Nicolaes van Rechterghem, heer van Bernsbeek, en van Isabella
van Kelmeys.

In 1534 erfde Erasmus Schetz het «Huis van Akens van zijn schoonvader, Nicolaes van Rechter-
gem. Vanaf 1536 tot 1539 kocht hij de naburige huizen, w.o. «den Swerten Arends» en «den
Witten Monicks op, liet alles met de grond gelijk maken, en bouwde er in 1539 het prachtige
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Het Fruithof rond 1900.
(met dank aan graaf Roger Moretus Plantin de Bouchout).

paleis, waar o.a. keizer Karel V te gast was. In 1573 kochten de Jezuieten het «Huis van Akens
van Gaspar Schetz, oudste zoon van Erasmus, voor 17.000 kronen. Door de edelmoedigheid
en de geldelijke steun van Godfried Houtappel, heer van Ranst, werd er een kapel aangebouwd
en een school ingericht. Deze school voor Latijnse studies telde bij de start reeds 300 leerlingen.
De school werd in 1616 naar de Prinsstraat overgebracht en het «Huis van Akens werd het
professiehuis van de Societas Jesu.

Uit het huwelijk van Erasmus Schetz en lda van Rechterghem sproten zeven kinderen die allen,
zonder uitzondering, een hoge plaats in de samenleving innamen :

— Gaspar Scheiz, heer van Grobbendonk, baron van Wesemael: heer van Grooi-Bijgaarden,
Booischot, Hallaar, Heist-op-den-Berg, Pulle, Sint-Pieters-Lille Wechelderzande, Gestel,
enz.; erfmaarschalk van Brabant; algemeen schatbewaarder der Nederlanden; enz.;

— Melchior Schetz, ridder; graaf van het Heilig Rijk; heer van Rumst, Schoten, Hingene, enz_;

— Balthasar Schetz, graaf van het Heilig Rijk. heer van Hoboken, enz.;

~ Koenraad Schetz, ridder; graaf van het Heilig Rijk; enz.;

— Isabella Schetz, echtgenote van Willem van Merode, baron van Duffel, enz.;

— Maria Schetz, huwde met Nicolaes Creticq en, na diens dood, hertrouwde zij met Claudius
van Billemont: en

— Johanna Schetz, vrouw van de ltaliaanse koopman Bertrand Pellavicini.

Na de dood van Ida van Rechterghem hertrouwde Erasmus Schetz met zijn nicht, Catherina
de Cock van Opinen; als dispensatie voor dit huwelijk diende hij de hoge som van 12.000
gulden te betalen.

Erasmus Schetz overleed te Antwerpen op 13 mei 1550, 69 jaar oud, en hij werd begraven in
de kerk van Grobbendonk.

Zijn bezittingen werden verdeeld onder de kinderen, waarbij dochter Maria Schetz het eigendom
Fruithof bekwam.

Maria Schetz was gehuwd met Nicolaes Creticqg {ook Cretich en Crederik) en uit dit huwelijk
sproten twee kinderen : Marcus en Maria, echtgenote van schout Roelof van Stakenbroeck. Na
de dood van Nicolaes Creticg hertrouwde Maria Schetz met Claudius van Billemont, een
edelman die afkomstig was uit Savoie.



Marcus Creticq erfde het Fruithof dat hij rond 1577 doorspeelde aan Frans van den Cruyce,
gehuwd met Josina de Meyere. Een zuster van Frans van den Cruyce, Jeanne van den Cruyce,
was gehuwd met Gaspar Schetz, oudste zoon van Erasmus Schetz en lda van Rechterghem.
Gaspar Schetz, baron van Wesemael, enz., huwde eerst met Margaretha van der Bruaghe, dan
met Jeanne van den Cruyce en verbond zich in een derde huwelijk met Catherina van Ursel.
Gaspar Schetz behoorde door de hoge ambten die hij bezette, 0.a. algemeen schatbewaarder
der Nederlanden, tot de eminentste leden van zijn familie. Uit zijn derde huwelijk sproten negen
kinderen, w.o. Conrad Schetz, eerste baron van Hoboken, die in 1617 de naam en de wapens
van Ursel overnam, daar deze familie in mannelijke lijn was uitgestorven. De huidige hertogen
en graven van Ursel zijn nog afstammelingen van deze illustere edelman.

Frans van den Cruyce en zijn echtgenote Josina de Mevere bezaten ook het kasteel van
Boechout, dat ze in 1559 hadden gekocht van de erven van Antonio del Vaille.

Wanneer Frans van den Cruyce in 1588 overleed strekten zijn eigendommen — gelegen te
Boechout, Hove, Kontich, Vremde, Mortsel, Ranst, Broechem, Oelegem, Reet en Aartselaar —
zich uit over 565 ha.

Frans van den Cruyce, schepen van Antwerpen, had elf kinderen bij zijn echtgenote Josina de

Meyere (1 1597), die de bezittingen van hun vader verdeelden. De broers Anselmus en Maniaert
van den Cruyce erfden het Fruithof.

Het Fruithof, toen nog «Frythouts of «Vrythofs geheten — wat afgesloten, omheinde plaats zou
betekenen — werd openbaar verkocht op 1 april 1602.

Het domein Fruithof bestond uit de hoeve met landerijen «'t Groot Frythouts onder Hove
(gedeeltelijk door brand vernield rond 1930, heropgebouwd en nog bestaande) en de hoeve
met gronden «'t Cleyn Frythouts onder Boechout, dat vermeld werd in de verkoopakte onder
Lot G
«... item noch een hoeve genaempt 't Cleyn Fruthout gestaen ende geleghen by 't
Groot Frythout, meest onder Bouchout, metter huysinghen, schuere, stallinghen,
boomgaerde, ende leyde comende tot aen de Woustraete, metten lande, aerden
ende toebehoirten, soo die by groot 7 bunderen 335 roeden, liggende in 9 partven...

die belast syn aen den Hertoghe van Brabant met 3 scellinghen, 1 penninck Brabants
5 jaers...»

Die «9 partyen» waaruit het Fruithof bestond waren :
1. 't huys ende hof metten boomgaert ende plevne, groot 174 r.;
2. 't veldeken aen de voirs. hoeve, groot 352 r;
3. de wevlant noirt aen den voirs. boomgaert, groot 279 r.;
4. de Achteraerden noirt aen den Crommen Driesch, groot 344 r. {onder Hove);
5. een aerdeken gelegen lancx de voirs. lyde, groot 141 r.;
6. een stuck lants — oost de voirs. hoeve. groot 233 r.;
7.

t groot stuck lants — oost gelegen suvt aen de voirs. hoeve ende aen 't voirs.
lant, groot 866 r.;

8. de bunder lants gelegen op de Moelenvelt, groot 440 r.;
9. een stuck lants gelegen daerby west den voirs. Moelenberch, groot 313 r.

Het «Cleyn Fruthofs bevatte dus in die tijd bijna 8 bunder — of ca. 10 ha — met 1 bunder onder
Howve en 2 bunder op «'t Molenvelts.

Het geheel belandde in 1602 gedeeltelijk bij Frans De Smit, Jezuiet, en gedeeltelijk bij zijn
zuster Maria De Smit, religieuze in het Sint-Elisabethklooster te Brussel, Beiden waren kinderen
van Vincent De Smit en Anna van den Cruyce (t 1579), een dochter van hogergenoemd
echtpaar Frans van den Cruyce en Josine de Meyere.

Op 2 oktober 1662 werd Willem de Pommereaux, heer van Hove, de nieuwe eigenaar van het
Fruithof. Zijn echtgenote, Catherina van Hove, was een kleindochter van Jan van Hove, heer



van Altena, en van Maria van den Cruyce (f 1575). ook één der negen kinderen van Frans van
den Cruyce en Josina de Mevere.

De nieuwe eigenaar verkocht het Fruithof reeds op 25 januari 1664 aan Etienne Spinola, ridder
in de militaire orde van Sint-Jacobus, enz. Zijn naam werd in het cijnsboek van 1687 — folio
18 — ingeschreven als schuldplichtige van de cijnzen, verschuldigd aan de heer van de plaats,
VOOT |

«een huys ende hoff, geheeten het Cleyn Frvthout, groot 3 1/2 bunderen...»

De hoeve werd toen van Spinola gepacht door een zekere Nikolaes van Camp, «Coninck van
de Hude Gilde» (de oude handbooagilde); hij overleed in 1710

Op Etienne Spinola volgde zijn zoon, de markies van Spinola, echtgenoot van Frangoise de
Cortrel, als volgende bezitter van het Fruithof.

De markies van Spinola liet zijn eigendom openbaar verkopen op de Antwerpse Vrijdagmarkt.
Op 11 mei 1683 werd het domein toegewezen aan Maria van de Schelstraete, weduwe van
Pieter van Hove. Van dat ogenblik af — tot in 1902 — zou het Fruithof niet meer verkocht
worden en alleen door erfenis worden overgedragen.

Rond 1716 erfde notaris Antoon de Pieters, weduwnaar van Maria van Hove (T 1696), en
schoonzoon van Maria van de Schelstraete, de helft van het domein Fruithof, terwijl de andere
helft in handen kwam van Anna van Hove, begijn, een andere dochter van Maria van de
Schelstraete.

Volgens het «Chynsboeck van Wilderchynss bekwam Jacobus de Pieters, zoon van Antoon,
anno 1723 het goed en na diens dood, in 1745, werd zijn dochter Magdalena-Theresia de
Pieters, begijn (T 1770), de nieuwe bezitster van het Fruithof.

Deze laatste legateerde het Fruithof voor de helft aan haar nicht, Barbe Lauryssens, en voor
de andere helft aan de neef en de nicht van deze laatste, Frans en Jeanne-Catherine Lauryssens,
kinderen van Jan Lauryssens en Maria van den Broeck.

Frans Lauryssens kocht in 1771 de delen van zijn tante, Barbe Lauryssens, en zijn zuster,
Jeanne-Catherina Lauryssens, en werd alleeneigenaar van het Fruithof.

Heel waarschijnlijk bewoconde Frans Lauryssens ook zijn eigendom. wermits hij vicaris was te
Boechout. De kerk van Boechout kreeg in 1790 een nieuwe klok, een schenking van Karel-Jozef
van Colen-de Fraula, heer van Boechout. De pastoor van Boechout, bijgestaan door zijn
vicarissen J.B. Maulaerts en Frans Lauryssens, doopte op 14 september van dat jaar de klok
met de namen «Carolus en Marias,

Frans Lauryssens overleed te Boechout in 1797 en hij werd bijgezet op het kerkhof van zijn
woonplaats. Zijn grafsteen is nog bewaard gebleven, ingemetst in de kerkmuur van Boechout,
achter het koor. Frans Lauryssens was ook de samensteller van een manuskript met de titel :



«Cort compendium van de hoeve het Clyn Frydthouts, een dokument dat een vrij volledig
overzicht geeft van de opeenvolgende eigenaars van het domein tussen 1602 en 1771.

Zoals het testament van priester Lauryssens — gedateerd 2 april 1797 — bepaalde. ging het
Fruithof naar zijn neef Antoon van den Berghe (1766-1824), zoon van Frans van den Berghe
(1735-1816} en Jeanne-Catherine Lauryssens (1729-17949)

Antoon van den Berghe betaalde voor de eerste maal de verschuldigde cijns van 12 1/2 stuivers
voor dit domein, aan Lodewijk van Colen, heer van Boechout, in 1800. Het Fruithof had toen
een uitgestrektheid van & bunder (ca. 8 ha), maar de nieuwe eigenaar zou door diverse aankopen

o.a. de hoeve «Essers» met 4 1/2 bunder en twee stukken land op het sMolenvelts, «den
Flierappels met 283 roeden en «de Hoeves met 602 roeden - zijn bezit nog aanzienlijk uitbreiden.

In die tijd stond er een klein buitenverblijf, een «huys van plaisanties, gebouwd in de tweede
helft van de 18de eeuw door de familie de Pieters. Vdér dit gebouw was een Franse tuin
aangelegd, verfraaid met twee vierkante vijvers. daarachter strekte zich een groot bos uit,
doorsneden door verschillende lanen.

De oude hoeve, die zich zuidelijk van het kasteel bevond, werd met de grond gelijk gemaakt,
waarna een nieuwe hoeve, westelijk van het kasteel, gebouwd werd. Die hoeve staat er nu nog.
Antoon van den Berghe werd gemeenteraadslid van Boechout in 1820, onder het bewind van
burgemeester P.J. Corluy, en hij overleed kinderloos op 24 februari 1824, Zijn echtgenote,
Maria- Theresia van Horenbeeck, was hem reeds in 1814 in het graf voorafgegaan. Beiden
werden bijgezet in de grafkelder van priester Lauryssens, op het kerkhof van Boechout.

Het Fruithof kwam toen in handen van Maria-Theresia van den Berghe (1774-1858), zuster van
Antoon van den Berghe, en echtgenote van Gaspar Mertens (1786-1836), burgemeester van
Boechout van 1530 tot 1836,

e echielieden Mertens-van den Berghe hadden drie dochters en één zoon. Deze zoon, Frans




Mertens (1814-1873), die in 1838 huwde met Madeleine Bauduin (1814-1865), erfde in 1858
het Fruithof uit de nalatenschap van zijn ouders.

Volgens het kadasterplan van Popp uit 1866 was het kasteeldomein Fruithof intussen heel wat
groter geworden. Het strekte zich toen uit over 40 ha en bevatte o.a. nog het buitenverblijf
«sHopstocks en een domein op «Appelkants waar later, in 1876, het kasteel sAppelkanthofs zal
gebouwd worden door baron Caroly.

Bij de verdeling van de erfenis van het echtpaar Mertens-Bauduin, die plaatsvond in 1876 tussen
hun zes kinderen, werd het Fruithof toegewezen aan Maria-Theresia Mertens, echtgenote Ver-
moelen. Het domein Ropstock kwam aan Emmanuel Mertens (1850-1908) en het kasteeldomein
Appelkant kwam in handen van Anna Mertens (1547-1914), gehuwd met Liévin Danneel.

In 1873, na de dood van Frans Mertens (maar reeds voor de definitieve verdeling van de erfenis)
betrok zijn oudste dochter, Maria-Theresia Mertens (1840-1901), sinds 1859 in het huwelijk
verenigd met Michiel Vermoelen (1833-1878) het Fruithof. De nieuwe kasteeleigenaars werden
op 3 juni 1874 plechtig ingehaald.

Michiel Vermoelen, achterkleinzoon van Jan-Frans Vermoelen — die in 1768 geadeld werd -
had één zoon, Rarel, en één dochter, Jozefa, die in 1886 huwde met Raymond Verhoustraten.

In 1878 overleed Michiel Vermoelen en in 1880 verhuurde zijn weduwe, Maria-Theresia Mertens,
het Fruithof aan Karel van de Werve-Meyers, die er tot 1889 zijn intrek nam.

Kort na de dood van Maria-Theresia Mertens, werd het Fruithof openbaar verkocht op 28 juli
1902, Het werd, met een deel van de gronden, toegewezen aan Jules le Brasseur, voor
125.000 fr.

Op 28 juli 1909 werd het Fruithof andermaal verkocht, ditmaal aan een Duitser, August Busche-
ler, die onmiddellijk de vijver liet vergroten en de boorden ervan liet cementeren. Het gerucht
werd toen verspreid dat de nieuwe eigenaar, op de bodem van de vijver, stevige betonnen
platformen zou geplaatst hebben, om kanonnen van zwaar kaliber te kunnen opstellen.

Op 10 juni 1916 werd het Fruithof opnieuw verkocht en werd Emmanuel-Oktaaf Vanderborght
de nieuwe eigenaar. Niet voor lang echter, want op 9 april 1920 werd het kasteeldomein Fruithof
— met 5,75 ha gronden onder Boechout en 3,55 ha onder Hove - aangekocht door Philippe
Moretus de Bouchout.

Philippe Moretus de Bouchout (15874-1942) was een zoon van Emile Moretus de Bouchout
(1842-1917) en Zoé du Bois d'Aissche (1847-1940).

Philippe Moretus huwde met Valentine, gravin Le Grelle (1880-1947) en dit echtpaar zou, in
de loop van de jaren 1927-1928, het kasteel herbouwen zoals we het nu nog kunnen zien en
het kasteeldomein aanzienlijk uitbreiden. De wapenschilden van deze echtelieden kunnen we
terugvinden in de voorgevel van het Fruithof.

Philippe Moretus de Bouchout, ridder in de Orde van Malta; erepresident van de Koninklijke
Fanfare van Boechout; enz., had zeven kinderen :

- Simone, geboren in 1903, huwde in 1927 met Amedée, ridder van Outryve dYdewalle
(+ 1903); '

— Gaétan, geboren in 1904, stierf tengevolge van een tragisch jachtongeval op 6 januar 1937,

— Alfred, geboren in 1906, werd missionaris in het toenmalige Belgisch Kongo;

— Robert, geboren in 1908, eveneens missionaris in Kongo;

— Christian, geboren in 1910,

— Héléne, geboren in 1915, huwde in 1935 met Jean, graaf Le Grelle; en

Antoine, geboren in 1919,

Philippe Moretus de Bouchout overleed plotseling te Boechout op 28 september 1942 en zijn
weduwe, Valentine, gravin Le Grelle, volgde hem in het graf op 19 februari 1947,

Door akte van overdracht, verleden voor notaris de Strycker uit Lier op 24 december 1947,
kwam het kasteel Fruithof — met de hoeve en 11 1/2 ha gronden - in onverdeeldheid aan
Robert Moretus, missionaris, en Christian Moretus, zijn broer. Hun zusters, Simone en Héléne,



erfden respektievelijk de hoeve Sas, op de Liersesteenweg, en de hoeve Ter Micke, in de
Heuvelstraat. Beide eigendommen werden losgekoppeld van het kasteeldomein Vredenborg
onder Boechout, dat ook de familie Moretus toebehoorde.

Na het overlijden van zijn broer-missionaris bleef Christian Moretus de Bouchout de énige
eigenaar van het Fruithof. Hij verhuurde het kasteeldomein in 1950 aan een Antwerpse familie,
waarvan ook de kinderen, na hun huwelijk, een gedeelte van het kasteel bewoonden.

De familie exploiteerde er de gekende wijnhandel «Qualivinos, die tot oktober 1985 zijn zetel
had in het kasteel. De orangerie — 398 m® groot — werd gebruikt als wiinopslagplaats. Na het
verstrijken van het huurkontrakt kon de huurder geen akkoord bereiken met de eigenaar. De
wijnhandel «Qualivino» verhuisde naar Lier en het Fruithof kwam leeg staan.

In opdracht van de eigenaar, Christian Moretus de Bouchout — die in het zuiden van Frankrijk
verblijfft — werd door notaris Jean Feron, in het Notarishuis aan de Koningin Elisabethlei te
Antwerpen, het kasteeldomein Fruithof in één koop aangeboden. De instelprijs — genoteerd na
de eerste koopdag — van 8 miljoen voor 15.535 m” is niet hoog als men het indrukwekkende
gebouw en het imposante park bekijkt.

Op de tweede zitdag, maandag 13 januari 1986, zou het Fruithof definitief worden toegewezen.
Van een affiche, die deze verkoping aankondigde noteerden we : «het Fruithof, gelegen in een
prachtig park met vijver, met toegangsdreef en aanhorigheden : grote bergruimte (orangerie),
oud hoveniershuis, is geschikt als privé-woning voor één of meerdere gezinnen — horeca —
administratief centrum — tehuis — enz. Het Fruithof heeft een residentiéle en zeer aangame ligging.

De tweede koopdag leverde een iets hoger bod op : 8.100.000 fr. De verkoophoudende notaris
nam meteen kontakt met de eigenaar, die de koop inhield. Daar er niemand méér bood kwam
er een derde koopdag op 2 februari 1986,

Op deze definitieve zitdag werd in 13 beurten de som van 9.7 miljoen geboden en met dit
bedrag kon de eigenaar wel vrede nemen.

Het kasteel Fruithof, met het 15.535 m” grote domein, werd verworven door de familie Jan
Onzea-De Jonghe, die in Borgerhout een drukkerij bezit en een zaak in schoolbenodigdheden
uitbaat. «Ooit eens een kasteel bezitten» dat was de wensdroom - al sinds zijn jeugd - van Jan
Onzea. Een droom is dus werkelijkheid geworden !

De nieuwe eigenaars kochten het «Fruithofs met een heel bepaalde bedoeling, nl. het kasteel
behoeden voor aftakeling en — wie weet — afbraak, en het bewaren voor het nageslacht.

Het interieur van het kasteel was wel aan een grondige opknapbeurt toe. Onmiddellijk na de
aankoop begon men met de restauratie : de muurbekledingen werden (waar mogelijk) behouden
en gereinigd — bij de vernieuwing van het schilderwerk werden de originele kleuren gerespek-
teerd — elektriciteit en sanitair werden vernieuwd — het parket werd onder handen genomen —
de inkomhal werd van onder tot boven grondig afgeschuurd — kortom, er werd met man en
macht gezwoegd en geslaafd.

Tenslotte werd het kasteel opnieuw smaakvol bemeubeld en gestoffeerd, en als restaurant met
feestzalen ingericht. met Bert Onzea, zoon van de eigenaars, als zaakvoerder. Het mag gerust
gezegd worden dat het echtpaar Mare (architekt) en Marleen Depreeuw-Onzea zich bij al deze
werken uiterst verdienstelijk hebben getoond. Met een schitterende receptie werd het kasteel
heropend op 4 december 1986,

Op het gelijkvloers, van dit prachtig gerestaureerde kasteel, kan men genieten van de voortref-
felijke Franse keuken, terwijl aperitief en koffie op het terras kunnen genomen worden. met
een blik op de rustgevende vijver en de eeuwenoude bomen. De «Renaissancekamers — die
met Mechels goudieer bekleed is — doet dienst als vergaderzaal. Een gedeelte van de verdieping
is privaat, terwijl op het overige gedeelte feestzalen werden ingericht. Het is de bedoeling dat
er ook muziekavonden - al dan niet verbonden aan een etentje — zullen plaats hebben.

En is er een huwelijksfeest in =kasteel Fruithofs, dan heeft het bruidspaar desgewenst de moge-
lijkheid de huwelijksnacht door te brengen in de «Bruidskamers, een unieke, prachtig anticke
slaapkamer. Een sprookjesachtige start.



